
In de verhalen en de kunst van de Eerste Bewoners 
van de Amerikas spelen dieren de hoofdrol. Benieuwd 
welke je kan vinden in de museumzalen? Neem je 
Bingo-blad en ga op pad! Telkens wanneer je er eentje 
spot, zet je een kruisje in het juiste vakje. Zodra je een 
volle rij dieren hebt gevonden, heb je gewonnen! Je rij 
mag horizontaal, verticaal of schuin zijn.

Klaar voor het avontuur?

En we gaan nog niet naar huis! Teken hier het dier 
dat je het leukste vond – of dat wat je het meest 
verraste.

Wild van Amerika !

Een project van de Dienst Publiek & Educatie van de KMKG - V.U. Géraldine David – 2025

Meer weten?

De mensen in Midden- en Zuid-Amerika hechten veel belang aan de dieren die rondom hem leven. Op sommige 
dieren wordt gejaagd om ze op te eten, terwijl andere worden gebruikt om kleren, sieraden en voorwerpen uit 
te maken in pels, veren, of tanden.

Net zoals in Europa houden de mensen dieren thuis. Zo is de hond een trouwe helper in Mexico. Hij bewaakt 
het huis, gaat mee jagen en werken (en werd soms ook gegeten!). Vroeger geloofden de mensen dat honden 
de zielen van overledenen naar het hiernamaals konden brengen. Daarom vinden we soms afbeeldingen van 
honden in graven. 
In Peru is de lama superbelangrijk: je kan hem opeten, zijn wol afscheren om kleding te maken, hem als lastdier 
gebruiken én zijn mest gebruiken als meststof of brandstof!

De mensen in Amerika geloven dat dieren niet alleen nuttig zijn, maar ook bijzondere krachten hebben. Ze zijn 
verbonden met goden en worden bij ceremonies als offer gegeven. Dieren van de nacht, zoals de uil of de 
vleermuis, horen bij het duistere rijk van de doden. Kikkers, die in het water leven, horen bij de levende wereld: 
mensen vertellen dat hun gekwaak de regen oproept die de planten doet groeien. Grote vogels zoals de condor 
of de koningsarend worden gezien als boodschappers van de goden en de zon, ze vliegen immers zo hoog dat 
ze bijna de godenwereld kunnen raken!

Een aantal dieren staan symbool voor kracht en macht. Zo zijn worden katachtigen, zoals de jaguar, bewonderd 
omdat ze sterk en dapper zijn en vogels om hun mooie veren. Om hun eigen macht te benadrukken, droegen 
de Maya- en Aztekenkoningen en edelen vroeger kleding en sieraden van jaguarvacht versierd met tanden en 
klauwen. Hun hoofddeksels waren versierd met kleurrijke veren van ara’s en kolibries. Heel bijzonder waren de 
lange groene staartveren van de quetzal omdat de kleur groen symbool stond voor plantengroei en het leven.
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